
n.a.v. Matthijs Haak’s  artikel en met name onderstaand stukje: 

 

 

het volgende aan Haak gericht: 

Waarom denk je de cultuur van vandaag te leven en dat je zo het antwoord bént dat Jezus geeft? 

Wie heeft je dat gezicht gegeven en die waarzegging gedaan? 
Wie heeft de Vrede van God gezien om deze te verkondigen? 
En de zieners zullen beschaamd, en de waarzeggers schaamrood worden; want er zal geen 
antwoord Gods zijn. 
 
Geef mij jouw antwoord, 
dan zal tot dat moment uit Gods Woord mijn antwoord wezen: 
God wil de wereld niet alleen verstandigheid in vrede en liefde geven, maar Hij wil bovenal dat 
de wereld leert omgaan met God, Die als Hoogste gezag over heel de schepping zal regeren, 
zonder dat er iemand op de gedachte komt om tegen het gezag op te staan of daaraan gelijk in 
verstandigheid en wijsheid te worden. Zelfs in het paradijs had God de doodstraf ingevoerd om 
het gezag als centraal thema duidelijk te maken. 
 
Gods gezag geldt over Christus, hoewel Zij ÉÉN zijn. 
Christus gezag geldt over de gemeente, hoewel Chistus en de gemeente één zijn. 
Het gezag van de man geldt over de vrouw, hoewel zij één zijn. 
 
Maar jouw gezag ís geen gezag, maar gezagloosheid. 
De cultuur leerde eerst revolutie en opstand tegen het gezag. 
Maar nu leren de zieners en waarzeggers van God het, 
met geen ander excuus dan zichzelf vrede te geven 
en als gaven te exploiteren, 
wat God al in het paradijs, 
nauwkeurig heiligde voor Zichzelf. 
 
De zaak is niet goed, die gijlieden doet; zoudt gij niet wandelen in de vreze onzes Gods, om de 

versmading der heidenen, onze vijanden? (Neh.5:9) 
 

Een vrouw in de gemeente verkondigt het gelijk – het recht – van Jezus. Zo wordt de Heer 

geprezen. Dat kan in onze tijd niet anders dan door mannen en door vrouwen. Tenzij, natuurlijk, we een 

‘taal’ willen spreken die niemand van onze tijd nog kent, de ‘alleen-de-man-taal’. Desnoods, negatief 

gezegd is het hierom belangrijk: om daarmee christenen en de buitenstaanders de mond te snoeren 

(‘wij/jullie discrimineren!’) zodat ieder erkent dat Gód in ons midden is. Door vrouwen ambtsdrager te 

laten zijn, zijn we Jezus’ antwoord aan onze cultuur. 

En: het gaat erom dat je in de cultuur van vandaag leeft en daarin het antwoord bént aan de cultuur; 

het antwoord dat Jezus geeft.  


