
Geef een reactie

En de liefde treurt, 
want een verterend vuur 
zal het goud louteren 
en het zout zouten, 
als een vlammend zwaard 
door merg en been.

Maar, vraag ik dan 
aan die treurenden in liefde: 
Wat zoekt u uw vreugde en 
uw verdriet onder de doden? 
De vrede die u zocht, 
die is hier niet !

BEANTWOORDEN

http://www.levenindekerk.nl/2017/06/27/van-discussie-naar-contemplatieve-dialoog-of-hoe-spreken-we-met-elkaar-in-de-kerk/?replytocom=5194#respond

